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De ‘doorgeef’ 
kunstwerken
zijn te zien
in de grafkelder 
van het 
kloosterhuis
Sambeek.

met het project 
‘doorgeven’,
een opmerkelIjk
onderdeel van de
kunstkolkroute

Begin 2020 hebben de Kunstkolkers 
afgesproken om een kunstwerk(je) 
aan elkaar door te geven. De ‘ont-
vanger’ van het werk is er vervol-
gens mee aan de slag gegaan. Hij/
zij heeft er naar eigen idee en inzicht 
een nieuw kunstwerk van gemaakt. 
Het project ‘doorgeven’ heeft de 
Kunstkolkers uitgedaagd om buiten 

hun vertrouwde 
kunstdiscipline 
te denken en te 
werken.
Waarlijk 
verrassende 
kunstwerken zijn 
het resultaat.

Schoonheid, Vreugde,
Geluk
Drie woorden, drie 
mooie woorden
doorgegeven door een echo 
uit het verre verleden,
muziek van de Muzen, de 
goddelijke
mythe van de drie Gratiën.

In de dagen van nu
hebben wij doorgegeven, de 
Schoonheid
van de een naar de ander, 
de Vreugde.
En jij; jij komt, jij
kijkt, jij proeft
de kunst van Geluk
                           Jan van Bergen


